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Etappe 1. Van Peperbustoren naar Kerkbrugje.  

Gecontroleerd 29 juli 2024 MB/FvD 

Figuur 1.1 De pelgrim van Kevelaer. 

 

Startpunt 

• Start voor de toren van de Peperbus en bezoek de Basiliek. Vraag naar de stempelkaart. (let 

op openingstijden https://www.peperbus-zwolle.nl/pagina/bezoek) 

• Rechts naast de toren van de Basiliek Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming of wel de 

Peperbus vindt u het beeld van de Wilde Deerne.  

 

 

Gebed voor de Pelgrim 
 
Goede god, U gaf geborgenheid aan Abraham  
en Sara 
toen zij wegtrokken uit het land Ur. 
U smeedde zwervers samen tot een hecht volk 
toen zij op weg waren naar het land van de Belofte. 
En wijzen uit het Oosten wees U door een ster 
de weg naar het kind van Bethlehem. 
 
Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg. 
Vergezel ons op onze tocht door het leven. 
Wees tijdens hitte een koele schaduw 
en bij regen en ontij een veilige beschutting, 
wees een schild tegen onze angsten 
en een stok op glibberige paden. 
Geef ons perspectief als wij de moed verliezen. 
 
Mogen wij op onze levensweg uw goedheid  
ontmoeten 
En tijdens onze reis en levensloop 
Uw bevrijdende aanwezigheid ervaren 
 
Wijs ons de weg naar de vrede, 
Naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt. 
Dat wij ons ook laten leiden door woord en voorbeeld 
van Johannes de Doper, de Wegbereider, 
en zo mogen aankomen bij Hem die Hij aankondigde: 
Jezus Christus uw Zoon, onze Heer, 
Amen. 

OV tip vanaf Centraal Station Zwolle naar 

het startpunt: Pak bus RRReis 9 richting 

Deltion Campus (meer opties mogelijk) en 

stap uit op het Katwolderplein . Centrum 

Zwolle. Ga de brug over en loop de 

Melkmarkt op en sla de eerste straat 

rechtsaf de Korte Kamperstraat in. Daarna 

tweede straat links. 

Info over de Basiliek Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming 

De basiliek werd gebouwd in drie fasen. De eerste bouwfase vond plaats tussen 1394 en 1417. De 

tweede fase was tussen 1452 en 1454. Het kerkschip werd afgesloten met een westgevel. Op de toren 

na was de kruiskerk daarmee afgebouwd. De derde fase voorzag in de bouw van een toren tussen 1463 

en 1483. Deze bouwfase werd afgerond door plaatsing van zes klokken. Vanwege het 600-jarig bestaan 

ontving de kerk in 1999 de eretitel van basiliek. De kerk is het liturgisch centrum van de RK Thomas a 

Kempis Parochie. Bron: www.basiliekzwolle.nl 

Op de Peperbus toren is een klokkenluidersgilde actief. Voor meer informatie: 

www.klokkenluidersgildezwolle.nl 

U kunt in de openingstijden zowel kerk als toren bezoeken. 

http://www.basiliekzwolle.nl/
http://www.klokkenluidersgildezwolle.nl/
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Fig 1.2. Summiere plattegrond Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Basiliek. 
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Start van etappe 1 

• Rechts naast de toren vindt u de sculptuur van de “Wilde deerne 

• Draai 180 graden om, en kies het straatje links “De Halve Maansteeg”, naar de Korte 

Kamperstraat. Daar gaat u linksaf de Korte Kamperstraat in. 

• Op de kruising Kamperstraat en Kalverstraat gaat u linksaf de Kamperstraat in. 

• U vindt hier ter hoogt van nr.14 de Stolperstenen van de fam. Wolf, het verhaal over het acht 

jaar oude jongetje is op schrift gesteld door een overlever. 

 

• Aan het eind van de Kamperststraat gaat u voor bij aan de T-splitsing met de van Hattemstraat 

en gaat u op de kruising met de Blijmarkt linksaf de Luttekestraat in.. 

• Houdt op de T-splising rechts aan en ga bij A. Hillen de Korte Luttekestraat in. 

• Daarna rechts de Papendwarsstraat in. 

• In de Papendwarstraat rechts op de kruising de Papenstraat ingaan. 

• Links van u bevindt zich het Celepoortje tegenover huisnr. 4. Gaat u daar door, dan komt u op het 

op het pleintje met het standbeeld van Johan Cele, modern devoot en grondlegger van de 

klassenindeling lagere school. U vindt daar ook de Domus Parva het eerste huis in Zwolle van de 

Moderne Devotie. 

 

• Mogelijk is het hek van het poortje gesloten. Ga dan terug naar Papendwarstraat, ga hier rechts 

en direct weer rechts de Praubstraat in. Mogelijk kunt u daar rechts onder de huizen door wel het 

Celepleintje bezoeken. 

• Gaat u op het Celeplein het kleine poortje onder de huizen door, dan komt u uit in de 

Praubstraat, houdt daar rechts aan. 

In 1717 werd er op het landgoed Kranenburg een verwilderd meisje gevonden. Ze kon niet praten 

en at alleen plantaardig voedsel. Maar hoewel ze verwilderd was, vertoonde ze toch typisch 

menselijke trekjes. Zo maakte het meisje voor elke maaltijd een gebaar dat op een kruisteken lijkt. 

Dit wijst er op dat ze ooit een rooms-katholieke opvoeding heeft gehad. De Zwolse waardin Van 

Orten van herberg ’t misverstand ontfermt zich over haar. Dankzij alle media-aandacht keert ze 

terug naar haar moeder in Antwerpen waar ze 18 jaar geleden als peuter was ontvoerd. Er 

verscheen een ‘Cort verhael van de geboorte, neminghe ende vindinghe van Anna Maria Jennaert, 

verloren 17 jaeren en half, en gespijst in de wildernisse door de wonderlijcke voorzienigheyt Gods’. 

Na de roman van historicus Wim Coster - Het wolfsmeisje en een muziekspektakel in 2017 maakte 

de Damian Kapojos in 2022 het beeld ‘de wilde deerne’. 

Op 1 maart 2013 is de Stichting Zwolse Stolpersteine opgericht, met als doel de plaatsing van ruim 

450 stenen, ter herinnering aan de weggevoerde en later omgekomen joodse Zwollenaren. Voor 

meer informatie https://www.stolpersteine-zwolle.nl/ 

 

Johannes (Johan) Cele (Zwolle, ca.1350 – aldaar, 9 mei 1417) was rector van de Latijnse school te Zwolle 

van 1377 tot 1415 en kerkmusicus in de Sint-Michaëlkerk. Cele was een sleutelfiguur in de beweging 

van de Moderne Devotie en heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van ideeën tot hervorming van 

kerk, onderwijs en samenleving. Eén van de ontwikkelingen van Johan cele is nog zichtbaar in de 

scholen als opvolgende groepen/klassen 1 t/8. 
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• Direct daarna links na huisnr. 15 

linksaf het steegje door. 

• In de Fratersteeg voor het grijs 

getinte gemeentehuis rechts 

aanhouden. U komt dan op een T-

splitsing voor het Huis met de Hoofden. 

Daar gaat u links. 

• U komt dan de Lombartstraat tegen 

waar u rechts af slaat. 

• Loop langs de slagboom over het 

parkeerterrein, daarna kunt u onder de 

huizen door. U komt dan op de T-

splitsing Sassenstraat. 

• Sla hier rechtsaf de Bloemendalstraat 

in en loop door tot de T-spliting met de 

Koestraat. Ga daar rechtsaf richting 

Blijmarkt. 

• Na Museum de Fundatie en voor het 

Museum Herman Brood op de 

Blijmarkt slaat u linksaf de 

Suekerbergsteeg in loop langs het 

gebouw van de Fundatie richting 

fietsknooppunt 7. 

• Op de T-splitsing met de 

Potgietersingel gaat u rechts langs het 

plantsoen langs huisnr. 3&4. 

• U bevindt zich dan nog steeds op de Potgietersingel en loopt langs de stadsgracht rechts, over 

het voormalig Bastion de Suekerbult. Let op de bijzondere grafity aan de rechterkant. 

• Kies daarna direct het voetpad rechts. 

• Houdt op het voetpad steeds rechts aan tot aan de laatste T-splitsing. Ga hier rechts. U loopt dan 

onder andere langs het beeld van Potgieter. 

• Bij de Wilhelminasingel links aanhouden. 

 

• Aan uw linkerkant verheft zich de Sassenpoort van eind 14e eeuw. Sla linksaf onder de 

Sassenpoort en ga de Sassenstraat in. Vergeet niet naar boven te kijken voor de valgaten pek en 

teer….. 

• Volg de Sassenstraat en passeer de kruising met de Walstraat en de Koestraat. 

Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle, 27 juni 1808 – Amsterdam, 3 februari 1875) was een 

Nederlands schrijver en dichter. Hij richtte in 1837 het progressief-liberale weekblad De Gids op. 

De Sassenpoort in de stadsmuur van Zwolle is een stadspoort die werd gebouwd eind van de 14de 

en begin van de 15e eeuw als onderdeel van de stadsverdedigingswerken. De architect is 

onbekend. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, met name trachiet en tufsteen. De 

Sassenpoort behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De poort is te 

bezoeken. www.sassenpoortzwolle.nl 

 

http://www.sassenpoortzwolle.nl/
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• Bij de volgende T-splising met de Schoutenstraat sla na huisnr. 39-1 rechts af en ga de 

Schoutenstraat in. 

• Rechts van u passeert u op de T-splitsing met de Nieuwe Markt de Synagoge. 

• Bij de kruising met de Wolweverstraat en de Vijfhoek gaat u rechtsaf de Wolweverstraat in. 

• Blijf de Wolweverstraat volgen en passer de kruising Walstraat tot dat u op de Wilhelminasingel 

komt. 

• Ga op de Wilhelminasingenl bij K39 linksaf en direct rechts het Bastion Terpelkwijkpark in. 

• Op de T-splising na de bocht naar links houdt u rechts aan en loopt het Ter Pelkwijkpark in langs 

het monument “Aan hen die vielen”. Daar ziet u rechts het Kerkbrugje. 

Eindpunt van deze etappe. 

OV tip naar Zwolle Centraal 

Station: Neem de stadsbus 

RRReis 13 bij halte 

Kerkbrugje naar het Station. 

 

Fig. 1.3 Stadspark Zwolle en 

de Sassenpoort – Foto FvD 

0315 

 

 

Van de 800 in Zwolle wonende Joden in 1940 keerden na 1945, slechts 240 terug. Heden is nog een 

kleine gemeenschap actief. In de synagoge bevindt zicht een monument met 499 namen. Door de 

stad heen zijn diverse stolperstenen te vinden. 


